Het verdwaalde land

Verzonken tussen steden,

daar ligt het Groene Hart,

bedreigd door te veel mensen,

die hun tijd vermorsen in betonnen kolossen.

Een wijkje hier en een groots plan daar;
de randstad die breidt uit,

terwijl ze de natuur vergeet,

waarin een mens weer kind kan zijn.

Moeten wij met luid trompetgeschal
alle burgers gaan wekken,

om hen te laten weten,

dat ruimte juist adem geeft?

Boeren, burgers en buitenlui

verenigd met elkander,

kom op voor het Groene Hart

en ga op zoek naar die wilde salamander!
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