Identiteit en conflict

Als groepen in de bevolking

hun zelfbedachte eigenheid

door onzekerheid gaan benadrukken,
dan kan dat gaan schuren.

In andere landen kan
door deze ontwikkeling
hun identiteit vaak

sterk uitvergroot worden.

Begrip voor

andere gewoontes en culturen
wordt dan

naar de achtergrond verdrongen.

Waarom en waarvoor
zijn mensen bang?

Om hun cultuur

en zichzelf te verliezen?

We hebben door “eigen volk éérst”
al vele oorlogen

hierdoor gehad

met onmenselijke verschrikkingen.

Die strijdtonelen zijn

ook nu nog steeds bezig

en er wordt gewanhoopt hoe

en wanneer ze be€indigd gaan worden.

Pas als de gezworen tegenstanders

heel voorzichtig en angstig

elkaar met gebogen en afgewend hoofd
de hand gaan drukken,

dan weet en hoop je,

dat de vrede kan winnen

en het vertrouwen

heel langzaam weer ontdekt gaat worden.
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