
 
 
Vijf mijlpalen van S.ch.ng Poëzie aan de Vecht in 2024 
 
1.Geen poëzie-avond, wel een brief 
Voor het eerst in 16 jaren is er geen poëzie-avond aansluitend op de Landelijke Gedichtendag 
en na<onale Poëzieweek. Gebrek aan menskracht, inspira<e en persoonlijke 
omstandigheden zorgden voor een treurig begin van 2024. Het bestuur viel uiteen. Er 
werden keuzes gemaakt die zorgden dat AnneIe Akkermans, Annet Schoevaars en Marije 
Stam eind 2023 hun rol in de s<ch<ng opzegden. We verstuurden deze brief aan onze 
vrienden en rela<es.   
 
Breukelen, 25 november 2023 
  
Beste poëzie-liefhebber, vriend van Poëzie aan de Vecht, 
  
Het is najaar 
dat is duidelijk te merken 
aan de wind en de regen 
tegen de keukenruiten 
striemen, tikken, spoelen, het gaat alle perken 
van dit seizoen te buiten 
Daar valt geen tuin mee op te leuken 
aanmodderen, verzuipen, wegzakken, er is niets te beginnen 
met zoveel nattigheid 
daaraan gaat niets ontspruiten 
en dus hebben we met heel veel spijt 
en pijn in het kloppende herfsthart  
moeten besluiten… 
  
Het zou het begin van een gedicht kunnen zijn. En wellicht is het dat. Het is echter ook het 
begin van dit bericht waarin we melden dat we komende Nationale Gedichtendag in januari 
2024 helaas geen bijeenkomst van Poëzie aan de Vecht zullen organiseren. Waarvoor onze 
welgemeende excuses.  
  
Door allerlei kleine en iets grotere omstandigheden hebben we besloten onze energie even 
op persoonlijke activiteiten te richten. Jammer, maar het is niet anders. Bij dit treurige 
nieuws doen we direct de belofte: we komen in 2025 ‘gewoon’ terug. We gaan in het 
voorjaar van 2024 de stichting Poëzie aan de Vecht weer de aandacht geven die het 
verdient. Om in 2025 voor de 17e keer de avond op te tuigen. Met alle steun van het 
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aanstormend poëzie-talent en oudere gedichten-gedienden die er dan zal zijn. Voor alle 
liefhebbers, vrienden en geïnteresseerden die we dan ook nog hebben.  
  
Achter de schermen zijn we wel bezig. Als een waakvlammetje doen we dat wat nodig is om 
te blijven bestaan. We onderhouden de website en zullen blijven netwerken via onder 
andere de socials. 
  
Mocht je zin hebben om daarmee te helpen? Enkele berichten te maken? Op bestuurs- of 
organisatievlak iets te doen? Zodat we komende keer nog krachtiger dan voorheen uit de 
hoek kunnen komen? Dat zouden we fijn vinden. Laat het weten. Ook als je vragen hebt. We 
bemensen ons mailaccount en zullen dat in de gaten houden.  
  
Voor nu wensen we je een winter met korte en lange zinnen vol arabeske woorden en dito 
ontmoetingen. 
  
Tot later, 
Namens het bestuur van Poëzie aan de Vecht 
Annet Schoevaars, Marije Stam en Annet Koops 
 
Een ps bij deze brief klinkt als volgt: 
 
Annet Koops en Rick Raaijmakers besluiten de activiteiten van de stichting voor te zetten. 
Rick schrijft zich in bij de kvk als secretaris-penningmeester, Annet als voorzitter. Ze nemen 
zich voor om bestuursleden te zoeken die hen kunnen helpen. Maar ze nemen zich vooral 
voor om per productie die de stichting organiseert, mensen te zoeken die de activiteiten 
ondersteunen. Tijdelijk, projectmatig of voor langere tijd. Zolang de poëzie maar een podium 
krijgt!  
  

2.Tentoonstelling No Weapons No War  
En vanuit het niets herrezen daar poëtische activiteiten door het initiatief van kunstenares 
Mandy Mienes uit Tienhoven. Zij wilde een activiteit organiseren bij haar drukwerk waarin 
poëzie een mooie rol toebedeeld kreeg. De naam van het werk en tentoonstelling lag vast: 
‘No Weapons, No War’. We zijn een half jaar bezig geweest om met elkaar de vorm en 
uitvoering te bedenken. Dat resulteerde in een tentoonstelling op Fort Maarsseveen. Bij de 
opening van de tentoonstelling, die liep van 25 augustus tot 26 september, droegen alle 
dichters hun gedicht voor. Er was een prachtig muzikaal optreden van Bert en Tessa. De 
opening was druk bezocht!    
 

 



 
   3.Poëziepontje bij het VORT!Festival  
Op 15 september voer er een poëziepontje van Stichting Poëzie aan de Vecht op Fort 
Maarsseveen tijdens het VORT!Festival. Dit jaarlijkse kleinkunstfestival op het fort is een 
inspirerende activiteit voor de stichting. Vier dichters, Cees Samsom, Jonna Meesters, Joost 
Hontelez en Annet Koops, droegen gedichten voor op het pontje tussen de parkeerplaats en 
het fortterrein. De reacties waren hartverwarmend en we hebben poëtische zaadjes geplant. 
Kunstig, in de enkele minuten dat de overtocht duurt…. 
 
    4.Gedichten voordragen .jdens Nacht van de Nacht op Fort Maarsseveen 
Het fort blijkt een prach<g podium voor poëzie. En dus ‘bezingt’ de s<ch<ng <jdens de Nacht 
van de Nacht op 26 oktober 2024 het duister met gedichten. Joost Hontelez en Veronique 
Rap zijn te zien en vooral te beluisteren. Tijdens de Nacht van de Nacht wordt de schoonheid 
van het donker gepresenteerd. Het fort doof de lichten <jdens dit landelijk evenement. De 
Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement georganiseerd door de Natuur en 
Milieufedera<e.  
 
   5.Voorbereiding gedichtenavond – november 2024 
En dan gaan we toch echt over naar de voorbereiding van de gedichtenavond in januari 
2025. We overleggen wat we willen bereiken, waar we gaan ziIen en schrijven het 
Cultuurfonds S<chtse Vecht aan. De landelijke gedichtenweek 2025 in S<chtse Vecht zal in 
Studio Idee in Loenen zijn. Dat weten we zeker! Ellen Dijkstra zal de avond presenteren en 
Boekhandel van Kralingen doet ook weer mee…. Op naar 2025! 
 

 


