
Levend erfgoed 

Monumenten kunnen   

gesloten poorten openen 

naar voorbije tijden 

en ze zijn vaak verrassend dichtbij. 

Verscholen tussen Utrecht en Maarssen 

versiert kasteel Oud Zuylen de Vecht 

met haar verleden  

en dromerige tuinen. 

Fort Maarsseveen 

als een stoere verdedigingslinie 

en herschapen in een uitspanning 

met aantrekkelijke activiteiten. 

Laten we onze zoektocht vervolgen 

op de Langegracht in Maarssen, 

die ons een grote verscheidenheid 

aan monumentale woningen laat zien. 

Als we daarna het jaagpad aflopen, 

om de buitenplaats Doornburgh te bewonderen 

en het gemeentehuis Goudestein 

als extra cadeau mee te krijgen. 



De monumentale kerkjes 

in Tienhoven, Kockengen en Nieuwer ter Aa, 

waar na de zondagsdienst de gelovigen 

elkaar konden ontmoeten op het kerkplein. 

Voordat Breukelen bereikt wordt 

langs een meanderende Vecht 

geeft de ridderhofstede Oudaen 

een goede reden om even stil te staan. 

Of dat nog niet genoeg is 

komen kasteel Nijenrode  

en kasteel annex buitenplaats  

Gunterstein in volle glorie voorbij. 

Zouden we ons 

bij zoveel historisch erfgoed 

misschien voor een moment 

jonkvrouw of jonkheer mogen wanen? 

Je zou fort Nieuwersluis 

bijna nog voorbij lopen, 

maar de statige koning Willem 3 kazerne 

eist ieders aandacht op. 

De zeer bijzondere kerk in de  

oude kern van Loenen wacht verstild. 

Maak toch nog een omweg 

naar kasteel Loenersloot aan de Angstel.    



  

De oude ophaalbrug in Vreeland 

nodigt uit om een bankje in te nemen. 

Volgt er daarna nog een bezoek 

aan de Nederlanden van 1845?  

Pak het pontje over de Vecht 

en je belandt in de oude kern van Nigtevecht, 

waar het vertrouwde geluid van de ratelende karren  

helaas vervangen is door het lawaai van auto’s en motoren. 

Auteursrecht bij Cees A.J. Samsom, de eerste streekdichter van Stichtse Vecht.  

 


